
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familiedag 23 augustus 2022  

De weersvoorspellingen waren goed zodat de verwachtingen ook hoog 

waren. Er hadden zich 44 personen opgegeven voor het spelen van  jeux 

de boules en 40 personen voor de oosterse maaltijd die na afloop zou 

worden geserveerd. Dat er zoveel niet leden waren gekomen was wel fijn, 

zeker gezien het feit dat velen het spel niet kenden.  

De organisatie was erop gericht dat we met zijn allen een plezierige 

ontspannen middag zouden meemaken. Eerst vanaf half twee een 

aantal spellen jeux de boules en daarna om kwart over vijf  het 

gezamenlijk genieten van een oosterse maaltijd. De organisatie was in 

handen van Ans en Minke en Arie was de rekenmeester. 

De spellen werden, ondanks een hitte van om en nabij de 28 gr, 

enthousiast uitgevoerd. Er werden drie rondes gespeeld en tussen de 

rondes werd er uiteraard ontspannen zodat men weer met nieuwe 

energie de volgende ronde kon ingaan. Vanwege de hitte werd er ook 

goed gebruik gemaakt de barfaciliteiten.  

Om kwart over vijf  was de  uitslag bekend. Het was leuk om te horen hoe 

goed men gepresteerd had maar het was niet de bedoeling van deze 

middag om een kampioen te benoemen en daaraan een prijs te 

verbinden. Menigeen ervaarde dat voor deze middag het belangrijkste 

was dat men het spel  kon spelen en dat men ook andere  mensen had 

kunnen ontmoeten. 

En dus na het spel een heerlijke oosterse maaltijd. Die was uitstekend 

klaar gemaakt . Na het eten is er met zijn allen  alles in oorspronkelijke 

staat teruggebracht zodat iedereen om zeven uur weer naar huis kon 

gaan. Het was een gezellig evenement geweest. 


